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DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

CHRIS CORNELIS

echtgenoot van Mevrouw

Anja VAN TOMME

geboren te Sint-Amandsberg op 27 januari 1967
en na een ongeval plots overleden te Oosterzele
op 7 augustus 1992,
in extremis gesterkt door de H. Sakramenten.

Anja VAN TOMME,

Germain en Aline CORNELIS - LAMEIRE,

Aurel en Juliette VAN TOMME - VERHEYEN,

Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten,

Richard en Hilda LAMEIRE - DE NOBELE,

Marguerite VAN TOMME - MONSECOUR,

De families CORNELIS, VAN TOMME, LAMEIRE
en VERHEYEN

zijn U oprecht dankbaar voor de vele blijken
van genegenheid, hen betoond bij hun rouw.

Lieve broer,

Je was een echte broer voor ieder die je kende.
Steeds wist je iets grappig te vertellen en waar je
kwam verdwenen de bedrukte gezichten en problemen
als sneeuw voor de zon. Je nam het leven langs de
goede kant en gunde ieder een lachend gezicht.

Je hield van de kinderen en de kinderen hielden ook
zo ontzettend veel van hun nonkel Chris.

Je was gewoon zo! Het kostte je geen moeite.
Daarom zagen we je ook allen zo erg graag.

Samen met Anja vormde je een hecht paar dat een
mooie toekomst tegemoet ging. Je werkte samen
met z6 veel plezier en werkkracht aan de opbouw
van de zaak die bloeide als nooit tevoren. Je streef-
de naar het volmaakte, je wou alles goed doen en
eerlijk.

We waren allen trots op jou. Je was ‘onze’ Chris.

Je hield van het leven en het liefst van al ging je in
je vrije uren samen met Anja eens toeren met de
motor. In ons hart waren we allen bang en pa en ma
hebben het wel honderd keer gezegd: wees toch
voorzichtig; maar met een lach wuifde je alle zorgen
weg en gaf je ons een blij gevoel omdat het je ge-
lukkig maakte. Je was de koning te rijk.

Niemand kon vermoeden dat uw en ons geluk zo
vroeg zou eindigen en onze harten zich zouden vullen
met verdriet. Toch zijn wij dankbaar om de vele
mooie momenten die we samen mochten beleven
en de herinnering aan uw levenslust zal ons bijblij-
ven ons leven lang. Een bos bloemen op uw graf
zal daarvan getuigen.

Anja lief, pa en ma, broers en zussen, familie en
vrienden: afscheid nemen is onnoemelijk zwaar,
zeker als het zo plots en onvoorzien moet gebeuren.
Ik bid God dat Hij u in bescherming neme en dat
we elkaar mogen terugzien.
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