Vroom aandenken aan

FERDINAND CORNELIS

Echtgenoot van Mevrouw
PAULA VAN ISTERDAEL

Geboren te Ninove op 23 maart 1920
en godvruchtig overleden te
Denderleeuw op 2 november 1978,
gesterkt met de HH. Sakramenten

der zieken «in extremis».

Even stil zoals hij geleefd heeft is hij
van ons weggegaan op die rustige
novemberdag.

Zijn liefde tot ons was één zorg voor
vrouw en kinderen. Zonder veel om-
haal was hij daar met een helpende
hand of een stille wenk.

Dat gaf hem de grote kracht om te
leven voor wie hij innig diep beminde.

Dierbare echtgenote, kinderen en
kleinkind, moge God U allen helpen
en sterken om gelukkig te leven. Blijf
van elkaar houden, want liefde geeft
de kracht om het leven goed en
schoon te beleven.

Dierbare familieleden en vrienden
vaartwel en wees mij indachtig.

De families CORNELIS,
VAN ISTERDAEL,
DE BOLLE en
DE VRIENDT

danken U voor Uw deelneming.

Begraf. W. Depoorter, Denderleeuw, T. 66.62.43




