Lieve doden, rust in vrede,

In uw graven stil en diep,

Heengegaan bij traan en bede,

Toen de Heer u tot zich riep.
(Allerzielen)

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Hector-Albert CORNIL
echlgencolt van Mevrouw
Raymonde POUSSEUR
geboren te Roborst op 8 januari 1912 en
godvruchlig overleden le Oudenaarde op
2 november 1971,
gezalfd met het H. Oliesel.

L.d vem de confrerie van de H. Barbara
en Sint-tlermesgilde.

Na vele jaren wvan sukkelen en ziekle iz
fleclor van ons heengegaan, juist op Al-
lerzielendag, dag der doden, die het eeu-
w'g geluk verwachten, dag waarop het
kerkhof in een boemenhof is veranderd.

God geeft de t{jd bij dag en jaar,

ach neen bhij kleine likskens maar

en 'tlaalste tikske komt aleer

men 't peinst of weet, helaas, te zeer !

De wijzer wijst elk uur en tijd,

reaar 't uur n'et dat ge bestemd zijt

te sterven ! - Wees dus voorbereid,

de wijzer wijst naar d’ eeuwigheid.

(G. Glezelle)

Dierbare -echlgenote, heb dank voor al

uw zorgen om mij ; nu gij zelf na een
operatie, vroeger de Xkliniek verliet om
mij niet a'leen te laten. Veel kommer heb
ik u bezorgd, maar eens wordt uw liefde
beloend.

En gij mijn dierbare kinderen, beste dank
veor uw goede zorgen en wees een blij-
vende steun voor uw moeder.

tevrouw Hector CORNIL,
geboren Raymonde POUSSEUR,
zijn echlgenote ;
Tie Ieer Jean CORNIL,
De Heer en Mevrouw
Richard CORNIL-VANDERMEULEN.,
zijn k'nderen ;
De Heer en Mevrouw
Raymond POUSSEUR- (LEROUGET) -
VAN GANSBEKTME, kinderen en klein-
kinderen,
De families CORNIL - POUSSEUR en
VAN DAMME,

danken U oprecht voor uw hlijken
van deelneming in rouw en gebeden.
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