De moeders gaan, maar sterven niet.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Hermina-Clementine CORNIL

echtgenote van de Heer
Achiel FOUQUART

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 3 oktober
1911 en overleden te Zottegem in de kliniek
Sint-Elisabeth op 1 deczmber 1971, voorz'en van
de H.H. Sakramenten der zieken.
Lid van de Boerinnengilde
K.AV. en
de Confrerie van Sint-Barbara.

Onverbiddelijk heeft de dood deze schone
vlaamse vrouw weggemaaid, want de dlerbare
overledene was een liefdevolle en zorgzame
echtgencte en moeder. Voor haar gezin was z'j
steeds bezorgd en bekommerd om het welzijn
van man en kinderen. In al haar eenvoud be-
greep ze, dat moederschap slechts groeien kan,
uit het volledig offer van zichzelf. Steeds was
ze de steun voor haar echtgenoot, ook in de
moeilijke omstandigheden die zijn werk mee-
bracht. Voor haar kinderen, de onuitputtelijke
troost en opbeuring. Haar familie en vrienden
vonden bij haar steeds raad en hulp. Zij was
de vrome en wijze, goede en sterke vrouw
waarvan de H. Schrift spreekt. Een vlijtige
vrouw, waarvoor niets te veel was. Werken en
hierbij anderen helpen en dienen, was voor
haar een echte vreuede.

Diep gelovig vervulde ze in stille eenvoud
haar kristelijke plichten. Het gebed was voor
haar de rots waarop ze bouwde.

"Zaliz de mens die zo geleefd heeft als hij
wenst bevonden te worden bij zijn afsterven.,,

Waarom moest ze zo onverwachts van ons
heengaan, terwijl ze nog zo graag enkele jaren
met ons zou gebleven zijn, tot wederzijds ge-
luk ? Als gelovigen weten wij dat dit aardse
leven slechts een proefstuk is, een doortocht
naar het eeuwig leven bij God.

O Heer, Gij hebt ons zwaar beproefd, maar
wij buigen diep voor Uw ondoorgrondelijke
plannen. Schenk kracht aan hen die op haar
steunden en thans treuren om haar heengaan.

Geliefde echtgenoot en kinderen, plots en on-
verwacht ben ik van U als weggerukt op het
ogenblik dat ik van wat rust kon genieten na
een werkzaam en zorgvol leven. De Heer heeft
het anders beschikt. Zijn H. Wil geschiede !
Wij zijn samen zo gelukkig geweest. Mijn op-
rechte dank voor uw warme genegenheid en
trouwe liefde. God zegene en beware U.

H.U Maria, mijn toevlucht, ik heb betrouwen
op U.

.‘.

De Heer Achiel FOUQUART, haar echtgenoot
Juffrouw Hilda FOUQUART,
Juffrouw Léa FOUQUART, haar kinderen
De fam‘lies CORNIL, FOUQUART, JANSSENS
en SEGHERS,
danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem.
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