Zalig de doden die in de Heer sterven.
Van nu af aan, zegt de Heer,
mogen zij rusten van de moeiten
van hun arbeid,
want hun werken vergezellen hen.
(uit openb. van Joh.)
1.

Dit weze een uitnodiging tot een vroom
gebed voor

MEVROUW

Marie - Odile CORNIL
echtgenote van de Heer Albert De Smet,

geboren te Zarlardinge op 17 juni 1893
en godvruchtig overleden in de kliniek
te Geraardsbergen op 15 juni 1973,
gesterkt door het H. Sakrament van de
zieken en de Apostolische Zegen.

Een schoon leven van goed doen, in stille
eenvoud, kwam tot zijn einde. De dierbare
overledene was een vrouw, die werkelijk
leefde uit het geloof. Zij vond haar geluk
in vroomheid en stille plichtsbetrachting.
O.L. Heer heeft haar door een lang en met
geduld gedragen ziekte voorbereid, om een
goede dood te sterven als bekroning van
een welbesteed kristelijk leven.

Mijn dierbare echtgenoot, heb oneindig
dank voor de grote liefde, de sterke steun
en de vele zorgen die gij mij zovele jaren
hebt betoond.

Dierbare kinderen en kleinzoon, U ook dank
ik voor uw kinderlijke genegenheid die ik
van U mocht ontvangen gedurende mijn le-
ven. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden, schenkt mij
ook een vurig gebed.

De families CORNIL, PORREWIJK, DE SMET,
VANDEPONSEELE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




