t
TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

RICHARD CORNIL
weduwnaar van Mevrouw
Anna CRUYPENINCK

geboren te Schorisse, op 2 januari 1905 en
godvruchtig overleden te Kortrijk op 17 juli 1979,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Heden ik, morgen gij. Grote waarheid die gelovigen
en ongelovigen tot diep nadenken stemt: maar alleen
de ware kristen met hoop vervult; hij immers alleen
is er van overtuigd dat na dit aardse en vergankelijke
leven dat slechts een doortocht en tevens de voor-
bereiding is, hem een ander leven wacht dat eeuwig
duurt in beloning.

De rechtvaardige, al wordt hij onverwachts door de
dood weggerukt, zal lafenis vinden, want de volheid
van het leven moet niet naar de duur en het getal
van jaren geschat worden, daar een deugdzaam en
plichtgetrouw leven volstaat.

Beminde kinderen, dank om uw genegenheid en zorg
Dank ook om alles wat gij voor mij gedaan hebt, in
het bijzonder, sinds moeder mij heeft verlaten.

Dierbare kleinkinderen, gelukkig leefde ik dank zij
uw genegenheid en liefde, moge God u daarvoor lonen,

Beste familie en vrienden, gedenk mij in een vurig
gebed en tot weerziens.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Joseph VANCAUWENBERGE-CORNIL en kinderen,

Heer en Mevrouw Jacki CORNIL-SCHELDEMAN en zoon,

De families CORNIL-VAN WYMEERSCH en CRUYPENINCK-DEVOS,

danken U voor de blijken van innige deelneming
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