Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven.
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Richard - Joseph Cornil

echtgenoot van Mevrouw
SABINA DE RIDDER

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 25
januari 1910 en overleden te Zottegem, in
de Kliniek Dr Goffaerts, op 29 september
1977. Voorzien van de H. Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Vader is plots van ons heengegaan - en
wij zullen hem oprecht missen -

vader was er in gelukt een mens

te zijn om van te houden,

echt in zijn geloof en godsdienstbeleving,
werkzaam, eerlijk en dienstvaardig,

met een warme liefde voor echtgenote,
gezin en medemensen.

Wij danken U, Heer, voor zijn leven, zijn
inhoud en zijn lessen en smeken U: leid
hem binnen in uw vaderhuis en laat hem
delen in uw Eeuwige Vreugde.

.‘.

Om uw oprecht medevoelen in hun rouw
danken U oprecht :

Sabina Cornil-De Ridder,

Rafaél en Lidi Cornil-Rollé,

Michel en Veronique Cornil-Van Den
Bossche,

Frans en Mariette Raes-Cornil,

Erwin en Christine Stoebel-Cornil,
Brigitte, Martine en Sofie Cornil,
Marleen Raes,

Marc en Bart Stoebel,

De families Cornil, De Ridder, Janssens,

Cierkens, Van Der Stricht, Van Melkebeke

Drukkerij Schautteet en Zoon - Zottegem




