Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten

T

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alma, Juliana, Maria, Eugenia
CORYN

weduwe van wijlen de Heer
FLORENT, LEO, AMANDUS VIJLS

geboren te Mater, op 25 oktober 1888 en

godvruchtig overleden in het O. L. Vrouw-

ziekenhuis te Oudenaarde, op 16 oktober 1981

gesterkt met het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke zegen.

Zacht en stil is haar dood ingetreden.
Kristelijk sereen heeft ze dit leven verlaten.
Het was een weldaad van God.

Onze moeder heeft nederig en bescheiden
in ons midden geleefd. Haar erekroon is de
hoge ouderdom die zij op de weg der deugd-
zaamheid bereikte.

Nu ze is heengegaan, zullen we maar pas
beseffen welke belangrijke plaats zij in ons
midden had. Haar stille aanwezigheid dwong
immers eerbied en genegenheid af.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb
dank voor uw oprechte liefde en bezorgdheid.
Vooral u, mijn zoon Albert, die mij dag aan
dag met genegenheid omringd hebt en die
mij steeds tot steun geweest zijt, ben ik
veel dank verschuldigd.

Familieleden en vrienden, bid voor mij,
zodat we eens allen samen, ook met onze
overledenen, elkaar ontmoeten in de vreugde
van Gods Vaderhuis, om nooit meer te
scheiden.

Maria, Koningin van de Rozenkrans,
bid voor haar.

De families CORYN, LEYMAN,
VIJLS en DE BOCK,
danken U voor uw christelijke deelneming
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