De heerlijkheid van de Heer is over U opgegaan.
Ep. van Driekoningen

+ BID VOOR DE ZIELERUST <+

van Mijnheer

CYRIEL CORTHALS

echtgenoot van Mevrouw

Huberta VAN NIEUWENHOVE

geboren te Michelbeke de 20 januari 1867 en aldaar
godvruchtig overleden de 7 januari 1959, gesterkt
door de Heilige Sakramenten.

Lid van alle godvruchtig Genootschappen
Voorzitter van de Kerkraad
(CCICOIC0]

Wij hebben steeds met eerbied en ontzag opgekeken
naar deze immer ouder wordende en vrome man, wiens
persoonlijkheid met het aanschijn der parochie innig
verbonden scheen.

Hij was gesproten uit een diepkristelijke stam die
het vaste Geloof en de goede zeden in ere hield.

Van in zijn jeugd, die hij « onder de kerktoren »
doorbracht, leerde hii God boven alles liefhebben,
goed zijn voor de naaste en de priesters als Gods ge-
zanten eerbiedigen en steunen.

Als echtgenoot en familievader stond hij steeds
afkerig tegenover alle moderne afwijkingen en bouwde
moedig voort op de goede oude beginselen van Gods-
vertrouwen en onderlinge behulpzaamheid.

Wanneer wij hem 'n «voorbeeldig kristen» noemen,
dan weten wij dat het hier geen troostende overdrijving
geldt, maar volle en schone werkelijkheid.

Als de Koningen uit het Oosten volgde hij door de
woestijn van het leven de Ster van het Geloof tot deze
hem bracht op de plaats «waar Jezus en zijn Moeder
wonens. (Ev. van Driekoningen)

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen, broer
en zuster, vindt de ware vreugde in een echt kristelijk
leven en in de zoete gedachte dat wij eens voor altijd
zullen samenzijn in de Hemel.

H. Sebastiaan patroon van onze parochie, bid voorons.

Mevrouw Cyriel CORTHALS,
Heer en Mevr. Raymond BACKAERT-CORTHALS

en kinderen,

Dokter en Mevr. Paul MACHTELINCKX-CORTHALS

en kinderen,

De familién CORTHALS, VAN DER LINDEN, VAN
NIEUWENHOVE en VAN DER MEULEN,

Om uw troostend medevoelen in de

rouw, danken wij U van harte.

Druk,- Oct Schautteet-De Keyser Trapstr. Zottegem.




