Sterven is je hand uitsteken naar God
en weten dat Zijn hand klaar staat
om je op te vangen.

WIJ VRAGEN U EEN GEBED VOOR

ERIK COSIJN
zoon van Jules en Cecile VAN VRECKEM,

voor dit leven geboren te Ninove op 18 sep-
tember 1959 en naar het eeuwige overgegaan
bij een ongeval te Idegem op 30 oktober
1988, gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

Parochiaan van Denderwindeke.

Jules en Cecilia COSIJN - VAN VRECKEM,
zijn ouders,

Magda COSIIN (1),

Marcel en Marie-Jeanne VAN WAEYEN-

BERGHE - COSIJN, Koen en Els,

Cesar en Gerda VAN WAEYENBERGHE-

COSIJN, Tom, Jan en Stijn,

Luc COSIJN,

zijn zusters, broer, schoonbroers, neefjes

en nichtje,

danken u voor uw kristelijk medeleven en
gebed.

Begrafenissen - Krematies DE DEYN,
Burchtdam 80 Ninove Tel. 054 - 33.15.39

. Het blijft moei}ij,}( om te geloven dat zo een

jonge, sterke mar“zo plots van ons is weg-
gegaan, de oudste zoon, een goeie broer, fa-
milielid of vriend. Hij is wel niet de lange
lijdensweg gegaan die sommigen moeten
gaan maar juist daarom is voor ons, die blij-
ven, dit bruuske afscheid des te pijnlijker.
Als er een ""waarom’’ is, zullen wij, mensen,
het nooit begrijpen.

Maar Erik was vooral groot en sterk door
zijn gedienstigheid voor iedereen, met een
groot hart steeds bezig voor de anderen, al-
tijd met goeie moed en zonder morren in
het dagelijks werk. Wij zullen hem dikwijls
missen en velen met ons. Al is de tijd dat
hij bij ons is geweest veel te kort, toch wil-
len we vandaag God danken omdat wij zulk
een zoon, zulk een broer gehad hebben en
nog hebben ; danken ook voor alles wat hij
betekent voor familie en vrienden.

Doorheen ons verdriet echter willen we voor-
al God danken dat, langs de fatale weg, waar
niemand hem kon helpen, dat God zelf daar
gereed stond om hem in liefde te omarmen
en hem mee te voeren naar het eeuwig geluk
bij O.L. Vrouw, bij Magda en zovele anderen.
Beste vader en moeder, broer en zusters,
dank u voor alles wat u ooit voor mij gedaan
hebt. Ik zal er met fierheid over vertellen
bij O.L. Heer.

Beste familie en vrienden, ik reken ook op
uw gebed.

H. Lambertus, bescherm allen die mij dier-
baar zijn.

Drukk. Du Mongh, Denderwindeke.




