Wie God vreest moet de dood niet vreezen want zij
zal hem eene bron van geluk zijn. Ecel.

T BID VOOR DE ZIEL T

VAN MIJNHEER

LIVINUS COSYN,

WEDUWNAAR VAN

Eleonora DE CONINCK

geboren te Letterhoutem, den 15 April 1862 en god-
vruchtig overleden te Bambrugge, den
1 December 1943,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
[id van de confrerién van’t H. tlart, de H. Familie
en 't H. Kruis.
-

De vrees des Heeren geleidde hem van ziin kinds-
heid af. Hij was eenvoudig en oprecht van harte stipt
en rechtvaardiq in ziinen handel en gaarne bewees hij
dienst aan ziin evenmensch toen plots, de onverbid-
delijke ziekte hem trof, ontving hij stichtend de laatste
H. Sacramenten, en vol gelatenheid zag hij den dood
naderen.

Als goede vader heeft hii acht genomen op de we-
gen van ziin huis, door werkzaamheid en zorg het tot
welstand gebracht, hij heeft zijin brood in ledigheid niet
geéten.

Gij weet miine kinderen, hoe ik voor u geleefd hebt,
hoe gii het voorwerp zijt geweest van al mijn zorgen,
volgt miin voorbeelden na bemint en helpt elkander en
Gods vrede zal immers met u zijn. Vergeet uw ouders
niet in uwe gebeden, nu dat ik moeder ben gaan ver-
voegen.

Vaarwel duurbare kinderen en bloedverwanten weest
mij in uwe gebeden indachtig.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

822 Druk. De Canck - O. De Winter, Bambrugge

De familién COSYN, DE SUTTER, UYTTRAEGER, DE CONINCH

Mejuifer Justine COSYN,
Mejuffer Augusta COSYN,

en NECKEBROECK,

danken U voor de blijken van genegenheid

en deelneming in rouw en gebed,




