Gelukkig de ziel dergenen, die den Heer vreest !
Eccl. XXX1V 17

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CELESTE COSYNS

echtgenote van Mijnheer
JOSEPH FOSTIER

geboren te Everbeek, den 23 Auqustus 1868 en er
overleden den 17 Oktober [948.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Uitgeput van krachten is zij gestorven in een gezegenden
ouderdom, die een erekroon is voor hen die den wegq der
gerechtigheid bewandelen, Gen. XXV, Pr, XXV1.

Zij was een eenvoudige en rechtvaardige vrouw, die
God vreesde en zich van alle kwaad verwijderd hield,
Omdat zij den Heer behaagde, moest zij beproeving on-
derstaan. Droeve en. smartvolle nachten heeft zij geteld.
doch alles met liefde en geduld wverdragen.om ook daar-
mede Gods H, Wil te volbrengen. overtuigd dat al het lij-
den hier op aarde niet kan opwegen tegen de glorie die
God zijn ultverkornen bereid heeft in den hemel,

Teerpeminde Eechtgenoot, ontvang al mijn dank voor
uw trouwe liefde. God blijve uw toevlucht, uw steun en
uw troost,

Lieve Kinderen, ik dank U voor uw langdurige en te-
dere zorgen ; leeft voort in liefde en vriendschap en blijft
uw kristelijke overtuiging getrouw. Bemint en ecert uw
vader al de dagen zijns levens en bidt voor mij, Eens zien
wij malkander weer om niet meer te scheiden,

Jezus, Maria, Jozef, 7 j. en 7 q. afl.

Zoete Harten van Jezus en Maria weest mijne zaligheid.

d. afl.

Druk. Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristclijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U,

De Familién

COSYNS, FOSTIER, DETANT en SOETENS.




