Wie God bemint moet de dood niet vrezen, want ze
zal voor hem zijn het begin van het eeuwig gelukkig
leven.
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BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw IRMA COSYNS

echtgenote van
Mijnheer JULES DE SCHOUWER,

geboren te Overboelare, de 28 November 1891, en
eroverleden de 11 December 1953,
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De mens die in lijden en sterven zich aan de wil van
God overgeeft, ontslaapt in vrede. H. Alph.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid het geluk van
deze wereld, opdat we aandachtig naar de hemel zou-
den opzien, waar het geluk volmaakt zal zijn en nooit
zal eindigen.

Verduldig en gelaten in haar langdurige ziekte, is de
duurbare overledene voor ons allen geweest een voor-
beeld van verduldigheid en van volledige onderwerping
aan de Heilige Wil van God.

Beminde Echtgenoot, Dochter, Broeder en Zuster,
ik dank U voor uwe genegenheid en goede zorgen ; ik
vraag aan de goede God dat Hij er U rijkelijk voor be-
lone. Blijft me beminnen : gedenkt me in uwe dagelijkse
gebeden. Vaartwel, eens zien we mekaar weer in de
hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. Amen.

Uitg. Maurice Wrayer;ger;ST:hireiver, Grote baan.

De familicn Cosyns, De Schouwer, Van der Schueren

en Molderez,

zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke

deelneming, betuigd in hun pijnlijke rouw,

Bedanken.




