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GEDENKEN WE VROOM
DE HEER

LOUIS COSYNS

echtgenoot van Mevrouw
Lucienne VAN CAUWENBERGE

geboren te Elst op 15 december 1904 en plots

aan de tedere liefde van de zijnen ontrukt te

Nederbrakel op 23 januari 1969, gesterkt door
het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kerkfabriek
Wijkverantwoordelijke van «Kerk en Wereld»
en van het Xaverianengenootschap.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.
Ondervoorzitter van de Christelijke Ziekenkas
Erelid van de muziekmaatschappij «De Een-
dracht».

Oudstrijder en krijgsgevangene van oorlog
1940-1945.

Wij voelen ons diep ontroerd, wanneer wij
aan onze zijde, plots, als met een bliksem, een
geliefde mens door de dood zien weggerukt
worden. Midden de toewijding aan zijn taak,
midden de zorgen voor zijn gezin is hij Gods
eeuwigheid ingegaan.

Wij voelen in huis sterk de leegte aan, die
zijn sterven heeft nagelaten. Hij bracht er de
zonnige sfeer van het samen praten, het sa-
men plannen, het samen zijn. Hij leefde er
gelukkig met zijn schoon gezin, waarover hij
voortdurend sprak, waarop hij fier was, waar-
voor hij alles zou doen. Zijn kinderen waren
voor hem zijn kroon en zijn vreugde.

Wij allen beminden hem om zijn delikate,
zachte vriendelijkheid en om zijn wijze woor-
den. "Dient de Heer in blijmoedigheid” kon-
den wij als leuze boven zijn leven schrijven.

Vroomheid en vrolijkheid waren immers bij
hem innig verenigd : hij was een overtuigd ge-
lovige en biddende mens en aan velen schonk
hij het gulhartige aandeel uit zijn blijheidsvol
gemoed.

Bij ons, zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn
naaste verwanten en zijn vrienden heerst nu
een diep verdriet. Maar dat verdriet is gaaf,
omdat wij de zekerheid hebben dat hij elke
dag klaar was met zijn leven en omdat hij nu
in Gods eeuwigheid vol ongeduld op elk van
ons wacht.

Vader in de hemel, wij danken U, omdat Gij
ons zulk een mens, zuli{ een vader, zulk een
vriend gegeven hebt. Schenk hem hei loon van
de trouwe dienaar en de vreugde van de uit-
verkorenen.

Gij allen die hem kende in zijn min-
zame omgang, gedenk hem met een gebed.

Mevrouw Louis COSYNS-VAN CAUWENBERGE,

zijn echtgenote
Mejuffrouw Hilda COSYNS,
Mejuffrouw Christine COSYNS,
Mejuffrouw Anne-Marie COSYNS,
Jongeheer Ludo COSYNS, zijn kinderen
De families COSYNS-VAN CAUWENBERGE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel
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