‘Wilt gij als moeder henengaat
ze nog met liefde lonen,
Laat dan haar beeld bij raad en daad
u in de geest steeds wonen.
Reypens.

1.
ZALIG AANDENKEN

aan Mevrouw

MARIE-ELODIE COSYNS
weduwe van Mijnheer

RENE DE MARTELAERE

geboren te Strijpen, de 21 september 1878 en

er zacht in de Heer onislapen, de 21 november

1964, voorzien van de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Als moeder heengaat, weent het hart van haar
kinderen, hoe groot en hoe oud ze ook zijn, want
ieder kinderhart heeft toch zoveel aan moeder te
danken.

Een goede moeder gaaft Gij ons, Heer, een
moeder die ons aanspoorde tot het goede en die
ons voorging met de daad. Een brave christelij-
ke moeder vol toewijding en tevredenheid, vol
geduld en stille overgave. Oud geworden was
zij toch nog altijd onze toevlucht; haar hart bleef
immers het zorgende, liefhebbende moederhart,
dat alles meevoelde en alles begreep.

Het doet pijn afscheid ie moeien nemen van
moeder, maar onze droefheid wordi getemperd

door de milde glans van innige dankbaarheid -
dankbaarheid jegens haar om al het goede dat
zij in ons leven bracht, dankbaarbeid jegens God,
die ze ons schonk en ze ons zo lang liet behou-
den.

Moeder Maria, Gij zijt steeds mijn toevlucht
geweest in de wederwaardigheden van het le-
ven, ik heb U bemind en aanroepen, wees nu
mijn hoop in de eeuwige zaligheid.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, gij weet hoe innig ik u allen heb
liefgehad. Blijft nu ook veel van elkander houden.
Ik was zo gelukkig in uw midden en dank u voor
de goede zorgen en al de blijken van genegen-
heid die gij mij hebt gegeven. God zegene en
beware u op uw levensweg. Bidden wij voor el-
kander, opdat wij samen met al onze duurbaren
die ons voorgingen eens een blij wederzien bele-
ven in de onverstoorbare vrede en altijlddurende
vreugde bij de Heer.

Familieleden en vrienden, gedenkt mij ook in
uw gebeden.

Moeder Maria, wees mijn toevlucht.

De familie DE MARTELAERE,
De familie COSYNS,
De familie DE TANDT.
De familie GEZELS,
danken U van harte voor de blijken

van genegenheid en gebeden hen
betoond in hun rouw.

Drukkerl) Magerman, Strijpen-Zottegem,




