«Het geknakte riet zal Hij niet breken
en de kwijnende vlaspit niet dovens».
(Jesaja 42, 3)
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Om in Gods liefde te leven
is van ons heengegaan

RENAAT COSYNS

zoon van Marcel(t) en Laura De Vrieze
geboren te Opbrakel op 12 maart 1949
en overieden in de Kliniek
Maria Middelares te Gent,
op 15 maart 1981,
gesterkt en getroost door
het sakrament van de zieken.

Met Renaat is er nog een zon uit het huis
gegaan. De vele verjaardagskaarten op de
kast, de muziekinstallatie en een zopas be-
gonnen puzzel op tafel zijn symbool van het
moeilijk achterlaten van je bezigheden in je
vertrouwde milieu.

De ruimte waarin je leefde verkleinde naar-
mate je fysische mogelijkheden verminderden.
We zagen de laatste weken en maanden je
nabije einde aankomen, ofschoon wij het dan
toch weer niet zo nabij durfden onder ogen
te zien.

Maar ook in die moeilijke momenten inspi-
reerde je zoals steeds, moed, geduld, open-
heid, optimisme, dankbaarheid. Daardoor
overwogen immer de mooie momenten, waar-
uit wij zoveel herinneringen kunnen putten.

Je had het zo moeilijk afscheid te nemen
van je vake. Het was je een troost te denken
dat hij je vanuit de hemel kon zien. We
merkten zelfs dat je onmiddellijk insliep na
een gebed en een vraag aan je vake om je
te helpen tijdens één van je lastige nachten.
«Moeke, mijn moeke» ik was zo blij dat je
mij nog had toen vake stierf. |k dank je voor
je liefdevolle lach waarmee je mij steeds
bijstond in de zo moeilijke periode van ons
groot verdriet voor vake en dan bij mijn
lange hoestbuien en zo.

Ik zal erop waken dat je die mooie lach
terugvindt door te denken dat vake en ik nu
samen gelukkig zijn in de hemel.

De moed die ik je kon inspireren, moet je
behouden.

Zijn laatste woorden zijn wellicht woorden
van dank :

dank u wel, moeke : voor het leven, de zorg
en de liefde,

dank u wel, Marleen en Marc, Stijn: voor
uw goedheid en begrip,

dank u wel, Eveline en Marcel : voor uw
vriendschap,

dank u wel, vrienden van Eke : voor de
kameraadschap,

dank u wel, allemaal.

En wij voegen er graag aan toe : Dank u wel,
Renaat, voor alles wat je gaf. Wees gelukkig
bij de Heer.

De familie dankt U
voor uw medeleven en gebed.




