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VROOM AANDENKEN AAN
de Heer
Romain, Marcel COSYNS

echtgenoot van Mevrouw

Elvire De Beck,

geboren te Everbeek op 13 augustus
1928 en overleden in het Stedelijk
Zickenhuis te Geraardsbergen

op 6 september 1988, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken.

« Vader, Uw Wil geschiede... »
Dikwijls laten wij die woorden op on-
ze lippen komen, maar nooit beseffen
wij de zwaarte ervan.

Met dat vertrouwen geven wij onze
dierbare overledene af in Gods handen,
wetend dat bij Hem het ware en eeu-
wige geluk te vinden is.

Mijn vrouw en zoon, ik dank U voor
uw genegenheid en liefde. Tk zeg geen
vaarwel, want eens vinden wij mekaar
terug in onvergankelijk geluk.

God, Hemelse Vader, wij bidden U voor
hem die niet meer bij ons is. Moge
hij bij U het loon ontvangen voor al
het goede dat hij betracht heeft. Laat
hem delen in uw vrede en vreugde

zonder einde, zoals Jezus het ons heeft
toegezegd. Breng ons allen weer eens
samen in Uw Rijk van Licht en Liefde.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

De families Cosyns, De Beck,
Matthys, Van Mello,

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Uitg. Raf Vandergeynst, Everbeek
Drukk. Devleeschouwer, Brakel




