Dat hij ruste in vrede.

.‘.

Wil in uw gebeden en H. Missen denken aan de ziel van

DE HEER

Theodule COSYNS

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Geboren te Goefferdingen op 25 d ber 1880 en
godvruchtig ontslapen te Londerzeel op 21 maart 1966,
gesterkt door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

In de vele jaren die hij in de familie doorbracht
was nonkel met ons vergroeid in lief en leed.
Hij was een vertrouwd persoon, niet meer weg
te denken uit ons midden.

Hij was een vreedzaam man. De vrede, die
hij in zich droeg, was die van de landman, die
met Gods genade leeft op het rustig ritme van
de seizoenen, waar moderne gejaagdheid en
sensatie niet thuis horen.

Hij moge nu de eeuwige vrede vinden, samen
met alle dierbaren die ons voorgingen. Zijn
heengaan doet ons naar hen allen opblikken
en naar het nieuwe leven dat wij hier op aarde
mogen voorbereiden.

Heilig Hart van Jezus, wees mij barmhartig.

De familién
Cosyns en Soetens,

DANKEN U VAN HARTE OM UWE BLIJKEN
VAN KRISTELIJKE DEELNEMING.

Drukkerij De Vroede-Van Aken, koster, Londerzeel.




