GESTORVEN GRAAN WORDT BROOD.

Met de uitnodiging tot een gebed weze dit
een vroom aandenken aan

DE HEER
Vincent Francois Jozef COSSYNS

weduwnaar van Emma BOGAERT
echtgenoot van Germaine PREMEREUR

geboren te Goeferdinge, op 20 februari 1903 en
godvruchtig overleden te Deftinge, op 7 juni 1981
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945

Gewezen provincieraadslid en 1e schepen van
Smeerebbe-Vlioerzegem

Lid van de bond van gepensioneerden

Lid van de bond van het H. Hart

Lid van de bond van de Gelovige Zielen.

«Zo trok de landman, fier en welgezind
op weg naar God in zwoegend zorgen...
De rijke oogst die God hem bood,
herleven zal doorheen de dood...

Hij is voorgoed in God geborgen ».

Beeld van een actieve man, van een trouwe
christen. God zegent tot in eeuwigheid het
zwoegen van de landman. Gelukkig was Vincent,
omdat hij zo sterk hield van de natuur met de
bomen en de planten, de dieren en de lande-
rijen. 't Is allemaal één weldaad van de Schep-
per.

« Hij overkeek zijn akker en zag met voldoe-
ning dat het goed was. De reken lagen recht en
alles stond zo net. 't Werd avond ook. Hij kuiste
met zorg zijn alaam af en ging huiswaarts ».

(Stijn Streuvels).

Moge zijn levenswijsheid, werklust, goedhar-
tigheid en trouwe dienstwilligheid een zalvende
herinnering blijven bij de velen die hem hebben
gekend en gewaardeerd. Offervaardigheid voor
zijn gezin, dankbaarheid voor vriendschap en
meeleven : vruchten van een eenvoudig maar
goed-gevoed geloof. Met rijke vakkennis en als
vriend benaderde hij alles en allen. Harde mo-
menten konden hem wel kwetsen maar niet bre-
ken. Dat sterke en taaie hart kon maar begeven
na een lang lijden, rustig gedragen, zo gaf hij
alles af en ging hemelwaarts. God ziet de rijke
oogst staan en monkelt : « het is goed gedaan ».

Dankbaar om de vele schone gaven in het
leven, om de troostende en verkwikkende vriend-
schap en toewijding die hij zovelen mocht be-
tonen, om de bewijzen van een niet te schatten
toewijding van zijn omgeving, zo bij nacht als
bij dag «Als de graankorrel sterft brengt hij
veel vrucht voort» (Jezus'kijk op het sterven).

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, en Rafael mag ik ook niet vergeten, veel
gaf ik u, zeer veel hebt ge me teruggegeven.
Eeuwige dank voor dit lange en gelukkige sa-
menzijn. We geloven in een weerzien door een
nieuwe relatie met God en met elkaar. De eer
zegene en belone u voor die trouwe genegen-
heid en offervaardigheid.

Genegen bloedverwanten en vele vrienden,
door ons wederzijds bidden blijven we met el-
kaar verenigd.
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De families COSSYNS, PREMEREUR,
VAN LIERDE en DE NOOZE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. J. GHIJS, Deftinge




