Heer, onze God,
wij hebben geen woorden om te zeggen
hoe groot en diep onze pijn en twijfel is.

Toch hebt Gij, in de dood van Jezus,

In hoopvol uitzien

naar de Wederkomst van de Heer,
om te delen in Zijn verheerlijkt leven,
zijn wij in gebed verenigd

bij het afscheid van

MEVROUW

EMILIENNE COTENS
Echtgenote van Mijnheer Elie BOCKSTAL
geboren te Ronse op 4 augustus 1923

en van haar kinderen

MIA 11 JAAR
GRETA 10 JAAR
LIEVE 8 JAAR
KATELIJN 5 JAAR

zusjes van Hedwig en Jan.

Ronse 22 maart 1971.

Begrafenissen : R. Devos, Ronse

Uw veel geliefde Zoon,
onze verlossing bewerkt,

ons hoop gegeven op Uw leven voorgoed.

Wij vragen U,

geef dan, aan deze trouwe moeder,
en aan haar lieve kinderen

Uw vrede, Uw heerlijkheid.

Wij vragen U,

geef aan vader, zus en broer,
moed en warme genegenheid.
Laat hen Uw tederheid

en onze vriendschap,

blijvend ondervinden.

De Heer Elie BOCKSTAL,
kinderen en familie,

DANKEN




