Uw wil geschiede Heer,
Maar Jezus, éne bede...
Ceef aan ons moeder teer,
Uw eeuwige Hemelvrede.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

CAMILLA COTTON

weduwe van de Heer
HECTOR BURY

geboren te Parike, op 22 november 1898 en
godvruchtig overleden te Melle, op 9 augustus
1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.
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De familles COTTON en BURY,

danken U van harte voor uw blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.
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Een « MOEDER » is terug van ons heengegaan;
ja dat was zij, ongekunsteld, echt en waar ; de
moeder die het leven gaf aan haar gezin en
die, zichzelf-vergeten, aan dat gezin heeft weg-
geschonken.

In een mocilijke tijd opgegroeid heeit zij vroeg
geleerd zichzelf om anderen te vergeten en ze
wist dat werk en gebed de sterke pijlers zijn,
waarop twee gehuwden een waardevol leven kun-
nen opbouwen. Hun kinderen en kleinkinderen
mogen thans deze levensles als het kostbaarste
erfstuk van hun ouders bewaren.

Terecht mochten zij fier zijn op wat zij samen
in eenvoud hadden bijeengebracht totdat de dood
haar man aan haar zijde kwam ontrukken. Dat
was van haar teveel gevraagd, die slag heeft zij
nooit kunnen te boven komen ; dat ondermijnde
haar gestel, zodanig dat ze dan voortgegeven
werd aan de helpende handen en de zorgende
harten van de Zusters van Liefde te Melle.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en fa-
milie, leeft eensgezind onder elkaar en laat U
nooit ontmoedigen wanneer het leven soms zo
hard en zwaar wordt. Blijft Uw ouders in Uw
gebeden dankbaar gedenken want de liefde tot
de ouders wordt door God mild gezegend.

Waarde Zusters en gans het verplegend per-
soneel, ik kan U niet genoeg danken voor de
jarenlange zorgen waarmee Gij mij zo liefdevol
hebt omgeven. Bidt nu samen met mijn familie
opdat lk voor U ook zo gauw mogelijk een
dankbare voorspreekster mag worden bij de Heer.




