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Bid voor de zielerust van

DE HEER
Judocus Amedeus Couck

echtgenoot van Mevrouw

ZOE SCHEERLINCK

Rustend bediende van de
Generale Bankmaatschappij

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Denderleeuw op 20 april 1890 en

er godvruchtig overleden op 15 juli 1970,

gesterkt door de Sacramenten der zicken
en de Pauselijke Zegen.

Hij, die ons dierbaar was, is niet meer. Met
tranen in de ogen buigen wij ons nochtans voor Uw
H. Wil, o Heer. Tevens zijn wij U uitermate dank-
baar dat U hem ons had gegeven.

Altijd was hem die weggeborgen wortel bijge-
bleven van een door en door kristelijk leven, dat
doorscheen in zijn eerlijke levenswandel, in zijn
ongeveinsdheid en in zijn kommervolle liefde voor
de zijnen.

Mijn liefste echtgenote, met wie ik het leven
heb aangegaan, heb dank voor uw genegenheid en
bezorgdheid, uw liefde en uw trouw.

Teergeliefde kinderen en kleinkind, spreek in
onwankelbaar vertrouwen op Gods Vaderlijke Voor-
zienigheid, uw aanvaarden van Gods H. Wil uit; ik
deed het reeds in mijn ziekte, in het licht en de
klaarheid van Gods wijsheid en goedheid.

Beminde familieleden en vrienden, dank voor
uw genegenheid. Gedenk mij in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De familien COUCK,
SCHEERLINCK,
VAN DEN NEST,
VAN HANDENHOVEN en
PAUWELS

danken voor uw troostvolle
blijken van deelneming. o

Drukk. Van der Perre-Cobbaert,
Begrafenissen William De Poorter - Denderleeuw




