Zij gaf zich steeds voor hare kinderen ;
Hoe zou ons liefde ooit verminderen ?

1.

Gedenk in uw gebeden en Eucharistieviering
de ziel van zaliger Mevrouw

ROSALIE, MADELEINE COUCK

weduwe van de Heer
JAN, FRANS VAN MIEGHEM

geboren te Tienen op 19 september 1890
en gesterkt door de H. Sacramenten
als troostprijze, zacht in de Heer ontslapen
te Denderleeuw op 26 juni 1968.

Een vrouw, echtgenote en moeder, die voor
haar groot gezin alles veil had, is van ons
heengegaan. De jaren van haar rijk gevuld hu-
welijksleven hebben beslist hun stempel ge-
drukt op haar wonderlijk begaafd zieleleven.
Onvermoeid, en met vaste hand, samen met
haar echtgenoot, leidde zij haar negen kinde-
ren op de wegen van kristelijke moraal, en
gaf hen tevens een ruime open blik op de
toekomst. Met een trouwe echtelijke liefde
heeft zij haar te vroeg heengegans echtgenoot
het scheiden beslist veel lichter gemaakt. Haar
laatste jaren waren een heerlijke bekroning
van haar moeizaam opbouwend werk, en de

Heer schonk haar als beloning een hoge ouder-
dom en de ongekende rijkheid van de milde,
schoon-menselijke liefde van haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Mijn kinderen, ik heb voor u alles gedaan
wat de Heer van mij verlangde. lk heb, als
moeder, u de rechte weg aangewezen om tot
uw uiteindelijke bestemming te komen. lk vraag
u thans niets meer dan mij te gedenken in
uw gebeden. lk dank u allen om de tedere
zorgen die mijn laatste stonden hebben ver-
licht. 1k dank tevens de familiale helpster die
met liefdevolle toewijding mij heeft bijgestaan.

Ik heb de Heer gediend naar beste weten.
Wil mij in uw gebeden niet vergeten.

De families COUCK, VAN MIEGHEM,
STEPPE en DE RIJCK

bedanken.

De plechtige uitvaart heeft plaats gehad in
de parochiale kerk van St. Amandus te Dender-
leeuw op zaterdag 29 juni 1968 te 10,30 uur.

Drukkerij DE BRUYN Herman Denderleeuw




