« Niemand leeft voor zich zelf,

niemand sterft voor zich zelf,

wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

T

Wil in uw offer en gebed indachtig zijn,
MEVROUW

Rachel COUGE
htgenote van Mijnheer André MARCEL

Geboren en gekerstend te Woubrechtegem op

21 mei 1924 en godvruchtig overleden te Zottegem

in de Dr. Goffaertsklinieck op 10 februari 1983,

gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

Het schoonste woord op wereld rond, het
schoonste woord uit mensen mond, 't is MOEDER.
Die lieve moeder en grootmoeder, die dierbare
en zorgzame echtgenote is ons volgens mense-
lijke berekeningen veel te vroeg ontvallen ; maar
mensen wegen, zijn Gods wegen niet. Wij zullen
haar echt missen, maar wij kijken betrouwvol op
naar God en danken Hem omdat Hij ons zulke
goede Moeder heeft gegeven. Zij was steeds
bezorgd om allen en om alles, en met een
moedige glimlach is zij door het leven gegaan.
Als zij pijn had trachte zij ons nog te troosten.
Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, haar
huisgezin was haar alles, daarvoor leefde zij,
daarvoor heeft zij gewerkt. Steeds was zij opge-
wekt en vol moed, zij was als de sterke vrouw
van het evangelie, die geen rust kende en het
woord van de Heer had begrepen : « God houdt
van de blijde geefster ».

Heer onze God, niet voor de dood maar voor het
leven hebt Gij ons bestemd, wij bidden U voor
de dierbare die ons veel te vroeg ontvallen is.

Haar heengaan doet ons pijn, wij kunnen haar zo
moeilijk missen. Laat ons tot rust komen, en
luisteren naar uw woord, dat niet de dood maar
wel het leven overwint dank zij Jezus, die mens
a's wij, gestorven en verrezen is en midden onder
ons aanwezig blijft.

Dierbare echtgenoot, samen hadden wij nog veel
plannen, ik dank u voor uw liefde, uw blijvende
bezorgdheid ; op een andere wijze van bestaan
zal ik steeds bij u zijn.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart een
troost en een trots in mijn leven, vergeet uw
moeder niet, en vorm een liefdevolle kring rond
vader, om zijn eenzaamheid minder zwaar te
maken.

Familieleden en vrienden, dankbaar blijf ik voor
alles wat u voor mij deed, blijf mij gedenken in
uw gebeden.

O.L. Vrouw van altijddurende bijstand, bid voor
ons.

Voor uw gebed en christelijke deelneming
in onze pijn, danken :

André MARCEL,

Eric en José VANDENBROECKE - MARCEL,

Pierre en Yvette HOFMAN - MARCEL,

Jos MARCEL,

Wim en Andy VANDENBROECKE,

Kristof HOFMAN,

Albert KILLEMAES(t) - Germaine COUGE,
kinderen en kleinkinderen,

De families COUGE, MARCEL, VAN BOXSTAEL en

DE SAVEUR.
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