Geloofd zij Jezus Christus !

T

Bid voor de zielerust van
DE HEER

Gilbert COUSSERIER

echtgenoot van
Mevrouw Emma VAN DEN BERGHE,

geboren te St.-Goriks-Oudenhove
op 22 januari 1899 en godvruchtig overleden in
het Akademisch Ziekenhuis te Gent op
21 januari 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

Lid van Bond H. Hart
Lid van de Kristelijke Bond van de Gepensio-

neerden.

Bij de dood van een mens blikt men terug
op zijn leven, herdenkt men dankbaar de zorg,
het harde werk en de genegenheid die de
dierbare overledene voor de zijnen heeft gehad.
De dood is het ogenblik waarop de overle-
venden de balans opmaken van vreugdevolle
dagen en van tijden van beproeving die hun
betreurde afgestorvene als deel van het leven
toegewezen kreeg.

Voor gelovige mensen brengt het woord van
de H. Schrift troost : « Zijn werken zullen hem
volgen ».

Gelovigen kennen zekerheid voor de toekomst :
zij weten dat elke menselijke persoon deelt
in het verheerlijkte en onsterfelijk leven van
Christus, die door zijn verrijzenis voortbestaat
over de dood heen. Door deze dee!name wordt
ieder mensenleven opgenomen in « het eeuwig
leven » en de aardse werken bepalen dat
eeuwig leven.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en
kleinkinderen, familieleden, de dood heeft een
einde gemaakt aan mijn menselijk verblijven
midden onder u. Leegte en gemis zal vooral
moeder ondervinden. Blijf allen goed voor haar
wees haar steun. En moge uw dankbaarheid
zich vooral tonen door uw gebed thuis en
vooral in uw zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families COUSSERIER, VAN DEN BERGHE,
RASSCHAERT, VEKEMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




