Wat vroeger, wat later,

wij gaan allemaal,

die zwak zijn als 't halmpje,
die sterk zijn als staal.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Georges - Rufus
COUSSERIER

echtgenoot van Mevrouw
Clara SCHEPENS

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 5 februari
1902, en in de Heer ontslapen te Opbrakel op
5 december 1971, na de HH. Sakramenten der
Zieken en de Pauselijke Zegen te hebben
ontvangen.
Lid van de bond der gepensioneerden.

Heer onze God,

Gij zijt de diepste grond van ons bestaan.
Vergeef ons gebrek aan geloof.

Nu wij bij het graf staan

van iemand die ons dierbaar blijft,

vragen wij U :

doe ons beseffen dat deze wereld,

hoe rijk ook, te arm is,

om alle verlangens te vervullen

die Gij aan uw kinderen hebt meegegeven.
Richt onze ogen op Jezus die ons in alles
de weg toont die leidt naar U : vandaag
en alle dagen tot in eeuwigheid.

Duurbare echtgenote, nie'tegenstaande tegen-
slagen en moeilijkheden, zijn wij samen ge-
lukkig geweest : dat weze voor U een troost
in deze beproeving. Dank om alles wat U
voor mij zijt geweest en hebt gedaan.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, van U
heb ik steeds gehouden en zag U gaarne
rond mij. Dank U en wees een s'eun voor
moeder en vergeet uw vader niet in uw ge-
bed en zondagmis.

De Families :

COUSSERIER, SCHEPENS, RASSCHAERT
en VAN ELSUE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. J, De Clercq - St. Maria-Oudenhove




