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i
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Albert - Rene COUTUER

echtgenoot van Mevrouw

Alice COESENS

geboren te Nederbrakel, op 26 oktober 1925,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 2! oktober 1964,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en der stervenden.

Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

Hij heeft Gods wegen eerlijk en deugdzaam
bewandeld. De levenstaak met zijn zware
beproevirg, die hem werd opgelegd, heeft
hij manmoedig vervuld : als kristen heeft hij
steeds zijn plichten gekweten in eenvoud en
oprechtheid. Hij was een goedhartig man,
vriendelijk en gedienstig voor iedereen en
daardoor verwierf hij de achting van al die
hem kenden.

Voor zijn vrouw was hij een goed echtgenoot
en voor zijn kind een beste vader. Dat weze
hun een grote troost voor 't diepe wee dat
ze voelen om zijn hzengaan.

Lieve echtgenote, mijn vroegtijdige dood
heeft U diep getroffen, maar draag deze
beproeving met onderwerping en heb betrou-
wen op God die U zal versterken om goed
te zorgen voor ons kind.

Mijn duurbaar kind, Vader is niet meer bij
U, maar vergeet hem niet: leven, werken
en lijden: alles was voor U. Bemint en
steunt uw moceder en doet al het goede dat
gij voor haar kunt doen. Bidt samen in uw
avondgebed voor vader.

Beminde familieleden en vrienden, dank
voor uw genegenheid. Het beste dat gij kunt
doen voor mij is een goed gebed, vooral
in uw zondagmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Uw deelneming in de rouw en Uw gebeden voor onze
dierbare overledene waren ons een troost en een
kostbare hulp.
Daarom danken wij U van harte,
De Familiecn COUTUER,

COESENS,

FLAMEZ,

DEPREZ,
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