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BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

KAREL LODEWIIK ANTONIUS COUTUER
weduwnaar van Mevrouw
BERTHA MARIA VIRGINIA FLAMEZ

geboren te Nederbrakel, op 5 december 1896
en godvruchtig overleden te Opbrakel op 11 april 1959.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

IJveraar van de Bond van het H. Hart
en lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

. Wie mijn leerling wil zijn, neme zijn
kruis op en volge mij ", zo nodigde de
Heer de edelmoedigen uit tot volmaaktheid.
Het kruis voor de mensen is de taak, die
ze, volgens Gods Voorzienigheid hier op
aarde te vervullen hebben. De duurbare
overledene heeft nu zijn levenstaak vol-
bracht. Hij heeft een schoon en groot gezin
opgevoed. Hij heeft er hard voor gewerkt,
maar heeft ook steeds de vreugde mogen
beleven dat ze allen en altijd zeer van
hun goede vader hebben gehouden. Hij
was een blij en opgeruimd man en niemand
kon hem, zonder voldoening te krijgen,
een dienst vragen.

Woas hij als vader een wvoorbeeld van
kristelijke deugden en offervaardigheid, als
ijveraar van de bond van het Heilig Hart
heeft hij ook tientallen jaren zeer getrouw

zijn taak volbracht. Hij droeg niet alleen
de kaarten ; hij kende zijn wijk en door zijn
aanmoedigend woord en voorbeeld nodigde
hij de anderen tot een volmaakter leven.

Zijn laatste dagen bad hij lijk Jezus: ,, laat
die lijdenskelk van mij weggenomen worden,
maar niet mijn wil geschiede". God heeft hem
weggenomen door zijn trouwe dienaar voor
zijn wel verdiende loon tot zich te roepen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, blijft van elkander houden zoals ge
het steeds gedaan hebt. Treurt niet om mijn
heengaan, mijn taak was af, mijn tijd was
uit. Blijft mijn voorbeelden indachtig. Ik
dank U voor de kinderlijke genegenheid en
voor de goede zorgen en lasten die gij U
hebt getroost. Weest mij steeds indachtig
in uw gebeden en tot weerziens bij uw
ouders in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.afl.
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De familien COUTUER,FLAMEZ, VAN

DE CAPELLEen VAN WIJMEERSCH
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 434.70




