Dankbaar aandenken aan

_I_
DE HEER

echtgenoot van mevrouw Monigue Limpens
geboren te Nederbrakel op 7 juli 1940 en

overleden in het A.Z. St-Elisabeth
te Zottegem op 30 maart 2015,

gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Wij danken iedereen die Paul tijdens zijn leven
vriendschap heeft geschonken.
Ook danken wij u voor
uw medeleven bij zijn heengaan.

Opa Toep was een gedreven
en gepassioneerd man,
moedig en vredelievend.

Hij stond steeds klaar om anderen te helpen,
altijd met een lach.

Voor ons was hij niet alleen de tofste opa,
hij was onze vriend, ons idool.

We gaan hem heel hard missen
maar hij blijft voor altijd in ons hart.

Bedankt opa, voor alles.
Jitse en Thomas




| !

egeleiding Stefaan - 055 42 24 49 - Brakel
<kerij Surdiacourt - 055 42 3




