TOT VROOM AANDENKEN AAN

T

MEVROUW
CLARA CRAEYE

Echtgenote van de Heer
NOE DONCKERWOLKE

geboren te Eist, op 14 november 1899, en
godvruchtig overleden te Brakel (Opbrakel),
op 3 november 1971,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Moeder ! Thans krijgt het woord zijn diep-
ste, zijn onvergankelijke zin... Kalm, gelaten,
gans onderworpen aan Gods heilige Wil, zijt
gij van ons heengegaan.

Moeder ! Gij de ziel van ons leven, gij het
bestendige en echte voorbeeld van goedh=id,
toewijding, werkzaamheid, liefde tot de naas-
te, wij danken U.

Gewillig heeft zij, de moedige vrouw, tiidens
de laatste weken, de louterende beproeving
van last en lijden aanvaard. En met de troos-
tende zekerheid van het geloof is zij de eeu-
wigheid ingetreden. Alles is volbracht. Schenk

haar, Heer, de blijvende rust in de schaduw
van uw kruis.

Geliefde echtgenoot, kinderen en gij allen,
die mij met zorgen hebt omringd, hebt dark
voor deze liefdedienst. Aanvaard dit tijdelijk
scheiden in Kristelijke zin. Vergeet mij niet
bij Uw dagelijks werk, dat gij in offer en in
gebed moogt opdragen aan de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families CRAEYE, DONCKERWOLKE,
PLAEKE en DE WOLF,
danken voor uw gebed en blijken van
deelneming.

Druk. Herfra, Brakel




