« Waar wij in liefde samen zijn,
daar komt de Heer in ons midden ».

Gedenken wij dankbaar en gelovig

De heer Alois CREMELIE

Weduwnaar van mevrouw

Elza VAN LAERE

Geboren te Kruishoutem 24 juni 1905 en te
Wayaux bij de Heer ingeslapen op 2 1991
gesterkt door de H. sacrementen en omrlngd
door zijn kinderen.

« Gij zijt altijd welkom ! Hoe meer ik u zie, hoe
liever ik het heb ».
Dat waren dikwijls de woorden die vader ons met
een glimlach aanbood nadat wij enkele gelukkige
momenten met hem beleefd hadden bij een bezoek.
Hij drong nog wat meer aan sedert hij, goed twee
jaar geleden, zijn vrouw verloor. Hij was er zeker
van bewust dat hij er voortaan alléén voor stond
om de schouw te midden van zijn kinderen recht
te houden.
Ja, zijn geluk was van ze te zien aankomen, tot
ieder esn eigen woordje te mogen richten, een
eigen raad te kunnen mededelen, en eventueel
ieders pijn, persoonlijk, te helpen dragen. Zijn
geluk en zijn diepste wens van ze allen gelukkig
i~ zien.
Vader, wij zijn er u, van ganser harte dankbaar
voor. Gij hebt ons met moeder leren leven, leren
beminnen, leren gelukkig zijn.
Mocht gij nu, bij de Heer, zelf van het eeuwig
geluk genieten en ons, van bij hem, ondersteunen
opdat wij ook dat geluk zouden mogen
mededelen.
De families Les familles
CREMELIE-VAN DE POPELIERE
en VAN LAERE-VEYS
danken u voor uw vous remercient pour
gebeden en deelname. votre priére et votre
sympathie.

« C'est dans le cceur des hommes
que le Seigneur vient récolter sa moisson.

Souvenons-nous dans un esprit de foi
et de reconnaissance de

Monsieur Alois CREMELIE
Veuf de Dame Elza VAN LAERE

né a Kruishoutem, le 24 juin 1905, et
pieusement endormi dans le Seigneur a Wayaux,
le 2 aoadt 1991,
réconforté par les Sacrements de I'Eglise.

Si tant et tant de fois, Alois a engrangé Ila
moisson de ses champs, aujourd’hui, c’est le
Seigneur qui est venu moissonner, pour son
Royaume, I'ame de notre cher parent ou ami
qu’il savait mare et préte pour la récolte.

Depuis sa longue maladie et a travers elle, Alois
a compris que le chemin de I'Evangile est celui
qui méne au vrai bonheur. N'avons-nous pas
remarqué, qu'aprés avoir partagé avec Elza
toules ses forces, son amour et son entrain pour
le bien-étre de ses enfants, il tenait encore
aujourd’hui & rendre service, a se rendre utile
ave> sos pauvres moyens. C'est aussi avec la
joie dans le cceur, qu’aprés un dernier geste de
détachement, il s’est éteint paisiblement.

Nous gardons de lui ces traits d’'un homme ferme,
honnéte et droit. Le profond esprit chrétien qui
I'animait, déterminait bien souvent sa fagon de
faire, sa fagon de parler, sa fagon d'aimer, sa
fagon de partager.

Oui, son ame est comme ce blé d'or qui fait la
joie et le bonheur de ceux qui le trouvent.

Aujourd’hui, auprés de son épouse Elza, il a
emporté son sourire et son bon cceur pour
I'éternité.

Que sa vie de foi profonde, débordante de
confiance, soit notre réconfort.




