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DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur Robert CROMPHOUT

echtgenoot van Georgine DE PRIL

Geboren te Erwetegem op 8 juli 1912 en
omringd van zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen, overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op Kerstmis, 25 december 1991.
Gesterkt door de sakramenten der zieken.
Hij was Oudstrijder 1940-1945 en lid van KWB.

De familie dankt U voor Uw steun en gebed.

Mijn vader had de stilte lief,

de eenvoud en de rust van de natuur.

Hij hield niet van grote woorden

en onnodig veel gepraat.

Maar hij was écht.

Als vader wat beloofde, dan dééd hij het ook.
Altijd en voor iedereen.

Mijn vader leefde als de honderden bomen
die hij heeft geplant : rotsvast, geworteld in
de grond waaruit hij geschapen werd.

Mijn vader had zijn vrouw en zijn kinderen
lief en hij kon met vertedering en trots z'n
kleinkinderen gade slaan.

M’n vader had vooral de vrede lief.
Vriendschap, verdraagzaamheid en geduld
waren zijn sterkste kanten.

Va, blijf steeds bij ons, en laat jouw liefde
ons samenhouden.

Laat jouw bezorgdheid om ons moeder de
onze worden en help ons voor altijd van
elkaar te houden.

Begrafenissen Van Vijle en Zoon, Zottegem




