Zie, in het H. Hart van Jezus, staat de deur van het
paradijs open. H. Bonaventura.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Arthur CRUYPELINCK

geboren te Elst, op 30 november 1906
en er godvruchtig overleden,op 15 juni 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

Wie mijn viees eet en mijn bloed drinkt, heeft het
eeuwig leven en ik zal hem op de jongste dag doen
verrijzen. Jo.6,4.

Boven alle verwachting, o Heer, hebt Gij uw die-
naar barmhartigheid betoond en boven alle verdiensten
hem met genaden en vriendschap overladen.

i Nav. III. 10, 2.

’n Grote genade, was inderdaad voor Arthur, de
kortstondige ziekte die hem overkomen was en hem
de gelegenheid verschafte zich voor te bereiden tot de
grote reis naar d’eeuwigheid.

Met onderwerping heeft hij zich naar de H.Wil des
Heren geschikt en zijn leveunsoffer aanvaard als een
louteringsmiddel voor de zaligmaking van zijn ziel.
Moge dit offer. alsmede de beproevingen die hij in zijn
leven heeft doorstaan, Gode welgevallig zijn en hem
de Kroon des Hemels verwerven.

Beminde Broeders, Zusters, neven, nichten en fa-
milie, ik dank U voor uw genegenheid en dienstvaar-
digheid, hierboven zal ik aan u denken, vergeet mij ook
niet in uw gebeden en goede werken.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid, 300 d. afl.

Uit. Clara Van Nedervelde, Elst

Le familiéen CRUYPELINCK, LEURS en COPPENS,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.
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