Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard is
om niet te vergeten.

T

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER
JEROME CRUYPELINCK

Zoon van wijlen Cyriel en Marie Van Daele

Geboren te Elst op 4 december 1915 en godvruch-
tig overleden in het Onze-Lieve-Vrouw Zieken-
huis te Geraardsbergen op 24 juni 1994, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

Jeroom iw niet meer. Zachtjes, na een korte maar
meedogenloze ziekte, is hij van ons heengegaan. Zon-
der morren, zonder klagen, bezorgd om iedereen.
Heer, onze God, wij vertrouwen u onze dierbare
overledene toe.

Vergeef hem alles waarin hij is tekort geschoten.
Beloon hem voor al het goede dat hij deed.

Help ons geloven dat wij over de dood heen in lief-
de met elkaar verbonden blijven, dank zij Jezus, uw
woord en de nu levende Heer.

'Wij zullen hem missen, dat doet ons pijn. Wij pro-
beren ook te delen in de vreugde waartoe Gij hem
geroepen hebt. En maak, Heer, dat wij allen die van
deze mens hielden, inniger met elkaar verbonden
blijven.

De families Cruypelinck - Van Daele danken u voor
de blijken van deelneming in de rouw.

De namis zal opgedragen worden op zondag
7 augustus 1994 om 10.30 uur.
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