Weest ook gij bereid.
T
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Michel, Germain CRUYPELINCK

echtgenoot van Mevrouw

Maria Gaublomme

geboren te Elst op 19 maart 1921 en godvruchtig
overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op
23 februari 1981, versterkt door het H. Oliesel in het
stervensuur.

Oudstrijder 1940-'45

Deze brave christen die ons vroegtijdig verliet
was een voorbeeldig echtgenoot, een uitmuntend
vader en grootvader en een gewetensvol arbeider.

Op de drempel van zijn pensioengerechtigde leef-
tijd ging Michel van een verdiende rust genieten.

Maar het Evangeliewoord van Lukas 12,36 werd
harde werkelijkheid "Wees bereid omdat de Men-
senzoon komt op een uur dat wij niet verwachten”.

Zeer onverwacht werd dit forse leven afgebroken
tot grote ontsteltenis van de parochianen, familie-
leden, vrienden en werkmakkers. Moge de Heer
hem na een mensvriendelijk en ononderbroken
naarstig leven het verdiende hemelse pensioen
schenken.

In onze grote droefheid wenden wij ons tot God,
onze Vader, niet in vertwijfeling maar in de hoop van
Hem troost en kracht te ontvangen, daar waar men-
senwoorden nutteloos blijven.

Dierbare echtgenote, ons aardse geluk is voor-
tijdig afgebroken, doch onze liefde niet. Dank om
de vreugde van het samenleven en houd mij dicht
bij u door het gebed en de H. Mis.

Beminde kinderen en kleinkinderen, wij waren
echt gelukkig samen ook in 't vooruitzicht van de
Eerste Communie van Olivier en Kathleen. Draagt
verder elkanders zorgen om de liefde te volbrengen.
Thans ondervind gij hoe viug een levensgeluk kan
voorbijgaan. Houd het voorbeeld van vader voor
ogen en zijn beeltenis in uw hart.

Beste familieleden, ik dank u voor de echte
vriendschap die ik steeds bijU heb mogen onder-
vinden.

Omdat hij in de sociale strijd voor de arbeiders
en op het dagelijks werkterrein een medemenselij-
ke verantwoordelijkheid op zich heeft genomen dur-
ven wij vertrouwvol hopen dat God hem de eeuwige
beloning zal geven.

H. Jozef, patroon der arbeiders, spreek voor hem ten
beste bij uw Zoon.

Namis: zondag 8 maart 1981, te 9.30 u.

Voor uw vrome gebeden en troostende
blijken van deelneming, danken U:

Mw Michel Cruypelinck-Gaublomme,

Hr en Mw Hervé Cruypelinck-Sadones en
kinderen,

Hr en Mw Valére De Smaele - Cruypelinck
en kind,

De familie Cruypelinck-Van Der Snickt,
De familie Gaublomme-Kindt.




