Wij vragen U met ons te bidden .
voor de zielerust van !

De Heer Robert CRUYPENNINCK

zoon van wijlen Zeno en van
Mevrouw Raphaéla OCKERMAN

geboren te Assevillers (Fr.) op 28 februari 1933
en schielijk overleden te Oudenaarde

op 10 oktober 1990, gezalfd met het

H. Oliesel « in extremis ».

Dag nonkel,
een woordje om te zeggen
dat we je niet vergeten.

We zien je nog zitten in je zetel,
met een kruiswoordraadsel,

een dik boek, een sigaretje ...
Je was wie je was,

gewoon, eenvoudig,

soms ondeugend.

We horen nog je stem

een liedje zingen bij het werk.
Voor een kwinkslag of een grapje
was je steeds te vinden.

Je bromde wel eens

maar dat meende je niet,

dat wisten we wel.

Bij zonnig weer was je in de tuin
aan het werk
of zat je er stilletjes wat te dromen.

We zien je nog bezig in de keuken,
aan de kookpot, de afwas,

ook die laatste zondagvoormiddag.

Het middagmaal was bijna klaar

maar je hebt er nict meer van geproefd.
De Heer heeft je geroepen

naar het eeuwigdurende Hemelse Maal.
Je daar te weten is onze troost.

We zullen je missen,

moeder vooral,

die haar levensavond rond u verweven zag.
Ook je petekind, je neven en nichtjes

die zo dikwijls even bij jullie binnenwipten.
Het zal anders zijn thuis

want jij bent er niet meer.

Toch willen wij moedig verder gaan.
We weten dat jij zou zeggen :
Beklaag mij niet en voel geen smart,
ik ben geborgen in Gods hart.

De namis heeft plaats op vrijdag 2 november

1990 om 19.30 uur.

Mevrouw Zeno CRUYPENNINCK (+)-

OCKERMAN Raphaéla, zijn moeder;

De families CRUYPENNINCK en OCKERMAN,

danken U voor de blijken
van deelneming en gebed.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.




Robert Cruypenninck
28 - 02 - 1933
14 - 10 - 1990




