J. M. J. V.

In vroom aandenken aan

Eerwaarde Broeder Celsianus

der Broeders van Liefde
in de wereld

Ernest, Gerard, Nikolaas Custers

geboren te Opitter 7 november 1904
ingetreden bij de Broeders v. Liefde 2 maart 1922
ingekleed 7 september 1922
geprofest 8 september 1923

te Nederbrakel, 12 februari 1964, schielijk overleden,
in extremis gezalfd met de H. Olie.

Gelukkig de ziel. die de Heer bij Zijn komst wakende
vindt, want niemand kent noch dag noch uur.

(Matt. 25-13).

Een Godgewijde ziel, die niet alleen blijds het offer
bracht van wat het leven bieden kan aan warme wonne,
maar zich toegewijd en algeheel voor Christus' dienst
ter beschikking stelde, wordt door God en mens
bemind. Zijn gedachtenis blijve in ere. (Eccl. 45.1).

Om zijn trouw en toewijding werd hij door God
geheiligd en koos Hij hem uit onder de mensen.

(Eccl. 45,4).

Broeder Celsianus was een gulle, gezellige mede-
broeder, een begrijpende overste, een toegewijd leraar
en verkondiger van Gods Woord. een vrome klooster-
ling, wiens godsvrucht eenvoudig was maar diep en
zonder vertoon.

Hij had een rijk gemoed, in staat tot maagdelijk
machtig, vol en diep liefhebben. — Geen dienstbetoon,
geen arbeid was hem te zwaar : handwerk of geestes-
arbeid, 't lag hem allemaal even natuurlijk zoals men
zich dat van een Broeder van Liefde droomt.

Beminde medebroeders en dierbare familie, op deze
Asdag, inzet van bid- en boetetijd in vereniging met
Christus’ Passie en tot voorbereiding van een blijde
Pasen, mocht ik mijn Verrijzenisvreugde reeds ingaan.
Troost elkander met die gedachte. (Tess. 4,18)

R. L. P.

De Broeders van Liefde, inzonderheid zijn
medebroeder en broer, E. Br. Javinus, en de familie
CUSTERS danken U van harte voor de blijken van
medevoelen en voor uw vrome gebeden voor de ziel
van de dierbare overledene.
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