Bid voor de ziel van
MEVROUW

MARGUERITE CUVELIER
weduwe van de Heer
LEON DENAUW
Geboren te Ronse op 19 april 1898
en godvruchtig overleden te Sint-Niklaas
op 3 maart 1975.
Moeders laatste dag op aarde was een zondag.
Als alle andere was hij begonnen met de
heilige mis en gevuld met de kleine bezig-
heden van eten en praten, lezen en samen-
zijn. In de namiddag reed zij nog mee voor
een kort vriendenbezoek. Alleen 's avonds
scheen zij wat onrustig en bekommerd. In
het barmhartige donker van nacht en slaap
heeft de Heer haar tot Zich genomen en haar
doen ontwaken voor het volle, altijddurende
Leven.
Zo onopgemerkt naar buiten, zo rustig en
ingekeerd als haar bestaan was is ook haar
dood geweest. Daarmee is aan veel arbeid,
aan eindeloze bezorgdheid voor haar gezin,
aan nimmer begevende moed in zware momen-
ten een plotseling eind gekomen. Het over-
lijden van haar dierbare echtgenoot was een
zware slag geweest en had haar eenzaam ge-
maakt, maar de jongste zes jaren vond zij
rust en geluk en geborgenheid bij haar zoon-
priester. Al te vlug is die goede tijd voorbij.
Maar wij, die met ons verdriet overblijven,
mogen vertroosting vinden in de herinnering
aan haar diepkristelijke overtuiging, aan haar
moederlijke goedheid en eeuwige zorg.
Beminde zoon, ik ben u dankbaar voor de
liefde die ik heb mogen ondervinden en voor
de trouw die gij mij, over de dood heen, in
de gedachtenis van uw heilige mis zult blijven
betuigen.

E.H. Jaak Denauw en de familie danken
U hartelijk voor de gebeden en de
blijken van medeleven.

A la pieuse mémoire de
MADAME

MARGUERITE CUVELIER
veuve de Monsieur
LEON DENAUW
Née a Renaix le 19 avril 1898
et pieusement décédée a Sint-Niklaas
le 3 mars 1975.

Son dernier jour parmi nous fut un dimanche.
Comme tous les dimanches il avait commencé
par la messe télévisée, suivie des occupations
journalieres : des petits travaux de ménage,
un peu de lecture et de conversation avec
son fils, un petit somme. L'aprés-midi, elle
I'accompagna pour une visite a des amis. Le
soir cependent elle semblait plutét inquiéte
et préoccupée. Le sommeil miséricordieux de
la nuit reposante fut le moment qu’ll choisit
pour la rappeler a Lui et pour la réveiller
dans la Vie éternelle.
Sa vie des derniéres années fut calme et
méme cachée. Tel fut aussi sa mort; per-
sonne ne la remarqua. Ainsi prit fin une
existence pleine de travail, de courage 2
toute épreuve et sollicitude sans bornes pour
son foyer.
La mort d'un époux trés cher fut un coup
dur qui manqua de la contraindre dans I'isole-
ment et la solitude. Mais les six derniéres
années de sa vie, passées a coté de son
fils prétre lui apportérent joie, quiétude et
sollicitude bien méritées.
Cette période de bonheur fut malgré tout trop
courte, mais nous, qui restons ici avec notre
chagrin, nous nous consolons en pensant 2a
la profondeur de ses convictions chrétiennes,
a4 sa bonté maternelle et son sens infini de
soin pour les autres.
Cher fils, je vous suis reconnaissante pour
I'amour que vous m'avez accordé. Soyez fidele
4 ma mémoire a l'autel du Seigneur.

L’abbé Jacques Denauw et la famille vous
remercient pour les priéres et les mar-
ques de sympathie.




