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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

FLORENT JEAN MARCEL DAEMS

echtgenoot van Mevrouw
Marie Cosijns

geboren te Laken de 27 december 1891 en
schielijk overleden te Everbeek St Jozef, op
14 juni 1962, gezalfd met de H. Olie.

Aan wie is het gegeven het raadsbesluit van
God te kennen, of wie kan denken wat God wil?

Heden toch is de mens, morgen niet meer!

Doch Christus is gestorven om ons het leven
te geven, en door Zijn lijden worden wij gered.
En wie in mij gelcoft zal eeuwig leven en niet
sterven. Jeh. 1113

Hij was een goed mens, een ware christen en
een voorbeeldig echtgenoot, vriendelijk in zijn
omgang met de medemens, daarom zal zijn ge-
dachtenis in zegen blijven.

Duurbare echtgenote, plots verlaat ik U,
maar mijn afsterven is niet onverwacht, treur niet
om mijn heengaan, ik ga naar een gelukkig
eeuwig leven Ik dank U voor de liefde en de zor-
gen, gaarne zou ik langer gebleven zijn bij U, God
schikt het anders, Zijn naam zij gezegend. Wij

zien elkaar terug in de hemel.

En gij mijn duurbare familie, vrienden en
kennissen, vaartwel en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

De familién DAEMS-VANHAALEN en
COSYNS-ROELANDTS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Medde, Everbeek.




