De mens die in lijden en sterven zich overgeeft aan
Gods Wil, ontslaapt in vrede. H. Alph. de Lig.
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Geboren te Deftinge, op 11 maart 1884, en godvruchtig
overleden te St.-Maria-Lierde, op 22 oktober 1963,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Lid van de bond van het H. Hart.

Gelukkig de mensen, die hun tijdelijk be-
staan aanzien als een voorbereiding voor
het werkelijke, eeuwige leven bij God. Zulke
mensen weten zich veilig in Gods alles
beschikkende Voorzienigheid. Zij zijn over-
tuigd dat God hun ten allen tijd met liefde
behandeld.

In deze afgestorvene, die ons na een lang en
zorgzaam leven ontviel, gedenken wij een
eenvoudig kristelijk man.

En wanneer dan de beproeving kwam, die
hem vele droeve dagen en ellendige nachten
bezorgde, verdroeg hij die naar 't voorbeeld
van zijn Goddelijke Zaligmaker, met het
vaste geduld en in de hoop van de eeuwige
beloning.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uw vele en liefdevolle zorgen en
genegenheid. Gedenkt mij verder in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.
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danken oprecht voor uw blijken van deelneming.

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde




