Bij God is er erbarming, en zijn verlossingskracht

is oneindig !
'

'
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-JULIADANDOY

echtgenote van Mijnheer

MARCEL IMBO
geboren te Goefferdinge, de 1 April 1910 en over-
leden te Geraardsbergen, d= 6 Mei 1952. voorzien
van het H. Oliesel in extremis.

Leven, lijden en sterven, alles komt van God.
Barmhartig wees mij o God, en laat mij rekenen op
uw almachtige vergiffenis. Dit is het gebed dat elke
christenmens storten zal, wanneer hij vé66r O.L. Heer
verschijnt.

De H.Kerk leert ons, dat God elke ziel, die rouwt
en leed heeft over eigen onvolmaaktheden en ‘s
mensen zondenlast, niet zal versmaden !

O God, die vergiffenis schenkt en de zaligheid der
mensen begeert, wij bidden, uw barmhartigheid,
verleen dat haar ziel, die uit deze wereld is geschei-
den, door de Voorspraak van de H. Maagd Maria
en van alle Heiligen, tot de eeuwige zaligheid moge
geraken !

Het leven spaart de mens geen beproevingen en
hardheden. Wie zal niet wankelen 2 Vergiffenis en
barmhartigheid des Heren zal elke ziel behoeven !

Gij allen, die mij dierbaar waart, vooral Gij, mijn
naastbestaanden, weest mij indachtig en bidt voor
mij !

Jezus, Maria, Jozef (7 j. afl.).

.l.

Mijnheer Marcel Imbo ;

Mejuffer Monique Imbo ;

Mijnheer en Mevrouw Camille
Dandoy-De Potter ;

Mevrouw Weduwe Cyriel Imbo-
Van Damme ;

De families Dandoy, Imbo, De
Dotter, Van Damme ;

zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

Dr. Bruylandt, Lessense straat. Geraardsbergen




