“Jeder die in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven™
Joh.6,40

Vroom aandenken aan :
MEVROUW

Angele DANEELS

Echtgenote van de heer
Ernest VANDER SCHUEREN.

Geboren te Erwetegem op 17 mei 1921
en overleden in het A.Z. St.Elisabeth
te Zottegem op 24 februari 2000.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De overledene Angele was een diep gelovige vrouw.
Van daaruit heeft ze alle mooie dagen, maar ook alle
zorgen een plaats gegeven in haar leven.

De overledene had een zwakke gezondheid. De
keren dat ze opgenomen werd in het ziekenhuis zijn
niet te tellen en de dagen dat ze thuis te bed moest
liggen waren er zeer, zeer veel.

Soms stelt men zich de vraag: Hoe houden som-
mige mensen het uit in al die tegenslagen ? Het
woord van Angele en haar echtgenoot Ernest was
altijd: “Het zal morgen wel beter zijn” of “Het zal
toch wel een keer beteren”. Het waren telkens woor-
den van hoop en een spreekwoord zegt :”Hoop
doet leven.”
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Het gebed van Angele en haar groot vertrouwen in
de hemelse moeder Maria was een grote steun in
de moeilijke situaties. Telkens als het hoogdag was
keek ze uit naar de Heilige Communie. Haar tafeltje
was altijd mooi versierd.

Nu mag Angele eindelijk thuis komen van de vele
moeizame dagen en de mooie dagen die ze hier be-
leefde zullen nu verveelvoudigd worden.

Daarom bidden wij vol vertrouwen:

“Heer onze God,

Blijdschap en vreugde, maar ook pijn en lijden
hebben het bestaan van Angele getekend.

Nu haar leven onder ons een einde nam, vragen
wij U dat Gij het zoudt voltooien door de kracht
van de verrezen heer. Amen”

Beste Ernest, onverwacht ben ik van u heen-
gegaan. Dank voor de vele mooie dagen welke
wij samen mochten doorbrengen en vooral
dank voor de zorgen in die dagen dat het mij
minder goed ging. Aan allen die mij nabij en
dierbaar waren zeg ik in groot geloof: “Tot weer-
ziens in de hemel”.

De families : Daneels, Vander Schueren,
De Pelsmacker en Van de Maele, danken U
oprecht voor uw deelneming in de rouw.

De namis zal opgedragen worden in de kapel van O.L.Vr.
van zeven weeén op dinsdag 2 mei 2000 om 18.45 uur.




