In de aanvaarding van het kruis,
was het voor haar en ons
een lange weg naar huis.

-I-

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

FLORIDA DANEELS

weduwe van de Heer
ACHIEL VAN DER LINDEN

geboren te St.-Maria-Lierde, op 23 november 1897

en godvruchtig overleden in het rustoord « Den-

deroord » te Geraardsbergen, op 1 november 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

O God, wien het eigen is, altijd barmhartig te
zijn en te sparen, wij smeken U nederig voor
de ziel van uw dienares ; vergeet ze niet voor
eeuwig, maar gedoog dat, door Uw grote barm-
hartigheid, zij het hemelse Vaderhuis moge be-
reiken en de zalige vreugde moge bezitten.

Dit is het gebed dat de H. Kerk, in een wijd
moederlijk gebaar u heden toezingt, o dierbare
overledene !

Mijn beste kinderen, kleinkinderen, familieleden
en vrienden, de Heer gunde ons de genade lange

en vele jaren onder u te verblijven... nu is alle
kommer en zorg voorbij... van dit leven blijft
niets anders over dan de goede werken, die ons
volgen tot in het andere leven.

Ik mag niet nalaten U hartgrondig te bedan-
ken voor de jarenlange familiale geborgenheid
die gij mij bezorgd hebt, samen met de trouwe
moederlijke genegenheid waarmee gij mij tot
het einde toe hebt omringd.

Zoekt uw geluk in de werkzaamheid, in de
liefde en vriendschap voor elkander en in de
trouwe vervulling van uw kristelijke plichten.
Blijft mij op deze wijze gedenken, opdat wij ons
samen mogen verheugen in de nabijheid van God.

« Mijn Jezus barmhartigheid ».

O. L. Vrouw help ons en richt ons.

De families DANEELS, VAN DER LINDEN,
TORTELBOOM en DE VOS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begraf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
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