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De verrezen Heer Jezus riep tot
deelname aan zijn heerlijkheid
MEVROUW

Madeleine DANEELS

weduwe van de Heer
ALBERT VAN DEN NEST

geboren te St.-Maria-Lierde op 17 oktober 1919
en godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 26 mei 1976, gesterkt
door de H.H. sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Het leven is ons gegeven om God te zoeken ;
de dood om Hem te vinden, de eeuwigheid
om Hem te bezitten. Het kruis dat ons wordt
aangeboden door onze Goddelijke Meester moge
ons verlossen van alle kwaad.

De dood van de rechtvaardige is het einde
van de ellende en de voltrekking van hun ze-
gepraal. Wanneer ons aardse huis afgebroken
wordt, heeft Kristus reeds een plaats voor
ons voorbereid om daar voor goed ie wonen.

Heer, wij danken U, om onze goede moeder.
om haar vastberaden Godsvertrouwen, haar
goedheid en behulpzaamheid, een afstraling
van Uw goedheid.

Laten wij nu ons gebed in alle deemoed voe-
gen bij het diepmenselijk smeken van de Kerk,
en bij het liefdevol vernieuwde levensoffer
van Jezus Kristus zelve, opdat de ziel van

deze overledene uiteindelijk rust mag vinden
en vrede in de Heer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
allen voor uw tedere genegenheid en kinder-
lijke eerbied. Blijft één met elkander, bidt
Loor mij ; ik spreek voor u ten beste bij de
eer.

Familieleden en kennissen, vaartwel. Bidt
allen voor mij, bijzonder bij het vieren van
de heilige eucharistie.

De families Daneels, Van Den Nest,
De Lange en Cobbaert,

danken U om uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.




