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In de heerlijkheid van Kristus' Verrijzenis
opgenomen
MEVROUW

Elisa, Guillelmine, Victoria
DANTOU

weduwe van Camille DE VOS,

7

geboren te Elsene op 1 april 1886 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Brakel-
Opbrakel op 24 april 1979, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristen Bond der Gepensio-
neerden van de parochie.

Een goed mens en moeder zijn, dag na
dag, van de morgen tot de avond, in een-
voud, goedheid, in allesgevende liefde en
met het besef dat in al die kleine dingen
van de dag de grote zending en roeping ligt,
en als het leven beproefd en eentonig wordt
of hard en zinloos schijnt, doorgaan in lief-
de en trouw aan God tot het einde toe...
dat is gelovig zijn, als een goede en trou-
we dienares, tot wie de Heer zegt na een
lang en beproefd leven : kom binnen in de
vreugde van de Heer voor altijd!

Heer onze God, de naam van elke mens
staat gegrift in de palm van uw Hand. Wij

vertrouwen U deze overledene toe die ons
zo lief en dierbaar was. Nu haar lang leven
onder ons is afgebroken vragen wij U, dat
Gij het zoudt bestendigen en voltooien door
de kracht van de verrijzenis van Jezus Uw
Zoon. (Lit. der overledenen)
Mijn geliefde kinderen, U vooral Flora en
Henriette, wat zal ik U wedergeven voor al-
les wat U zovele jaren, met uw uitnemende
goedheid en toewijding, zo vriendelijk en ge-
duldig voor mij gedaan hebt. Moge de Heer
het U vergelden en U zegenen. Voor alles
en aan allen mijn hartgrondelijke dank. Bidt
voor uw dierbaren.

Namis op 24 mei te 18 uur.

De families DANTOU, DELAUTE, DE VOS,
KINT,

danken U oprecht voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




