'k Gelove dat Hij leeft, die 't leven schiep,
En elk verwekken zal, die ooit ontsliep.
G.G.

In de vrede van Christus ruste

MEVROUW

JULIA DAUWERS

weduwe van de Heer
JOZEF VAN DER MEULEN

geboren te Deftinge op 2 juli 1900 en over-
leden in de H. Hartkliniek van het O.C.M.W.
te Geraardsbergen op 14 augustus 1988, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

*

De families DAUWERS, VAN DER MEULEN,
VAN RAMPELBERG en
VAN DEN BOSSCH,

danken u om uw blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Alg. rouw: J. Van Den Driessche - 054/412850
Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Het heengaan van 'n moeder laat altijd 'n
grote leegte na. Ook al is zij 88 jaar gewor-
den. Te meer, daar wij van ons moeder
Julia mogen zeggen dat zij voor ons ’'n
moeder is geweest en dit blijft in de volle
zin van het woord. Begrijpend en wilskrach-
tig. Goed van harte en krachtig in haar be-
sluiten. Wetend wat goed voor ons was. Dat
hield ze voor. Ze deed het zelf.

Met vader Jozef werkte ze voor haar gezin.
Naast hem en met hem en spaarde zich
geen moeite, thuis en op het hof.

Zij was vooral een voorbeeld van gods-
vrucht.

Wij, de kinderen hebben veel aan haar te
danken. Dat geldt evenzeer voor de klein-
kinderen.

Ze is lang goed gezond geweest. Vooral
zeer helder van geest.

Op de vooravond van Maria-Hemelvaart is
zij ingeslapen.

Dat is providentieel voor haar godsvrucht.
Ze had volbracht en leefde er heen. Moge
Maria, de moeder van Jezus, haar voorspraak
zijn.

Moeder Julia, uw kinderen en kleinkinderen
danken u, gedenken u en zullen u nooit
vergeten.




