.f.

Heer, wil genadig ons gebed aanhoren en geef de
eeuwige rust aan
DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIA - ALICE DAVID

weduwe van de Heer

OMER SASANGIE

geboren te Melden, de 4 oktober 1891 en er godvruchtig
overleden, de 12 oktober 1968.

Gezalfd met het H. Oliesel.

LID VAN DE VROUWENGILDE

Het leven van een mens op aarde is een voorberei-
dingstijd. Vreugde en droefheid, voor- en tegenspoed,
gezondheid en ziekte wisselen elkander af.

Wij ontvangen dit leven om er iets goed en schoon
van te maken, maar vooral om een beter leven te verdie-
nen : als de mens alles naar God weet te richten. Zo
wordt dan de kristelijke dood het begin van de hemelse
vreugde,

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij treurt om
mijn onverwachts afsterven, troost U met de kristelijke
gedachte dat wij elkander in het eeuwig leven zullen
weerzien. Ik dank U allen omdat gij zo gaarne bij moeder
kwaamt. Blijft nu verder elkander steunen en helpen.

Duurbare familieleden, allen dank ik en vraag dan
mij steeds in uw gebeden te willen gedenken.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Zeer getroffen door uw blijken van diep
kristelijk meevoelen, bieden U hiervoor hun
welgemeende dank :

Mevrouw Georges MUREZ-SASANGIE en kinderen
Thierry en Kathy,

De Heer en Mevrouw Jean SASANGIE-
DE MEULEMEESTER en kind Johan,

De Heer en Mw Gilbert SASANGIE-DEPESSEMIER,
De Heer Robert SASANGIE,
De Heer en Mevrouw Marcel CALLEBAUT-SASANGIE
en kind Carine,
De families DAVID, SASANGIE, BULTEEL
en WALLEZ.




