Alleluia.

Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.

" Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. "
Alleluia. T

Dankbaar en troostvol aandenken aan
MEVROUW

Alida DE BACKER
weduwe van de Heer Achiel DE KEYSER

geboren te Zulzeke op 29 augustus 1906 en gods-

vruchtig overleden in de Kliniek van de Zusters van

Barmhartigheid te Ronse op 17 april 1989, gesterkt
door de Sacramenten der Zieken.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden

Op Roepingenzondag is de Goede Herder moe-
der komen wegroepen naar de eeuwige horizonten.
Vraag toch niet waarom, maar kniel in kleinheid
voor het geheim dat God nu met moeder heeft
gedeeld en dat vrede brengt in het har, ook als
mensenogen wenen.

Een stille, minzame en vrome vrouw is van ons
heengegaan. En ook al telt zj 82 levensjaren, zij
sterft steeds te vroeg voor allen die haar lief zijn.

De pijn en het gemis van haar nabijheid verglij-
den naar diepe dank om wat zij voor ons was : een
moeder tot en met voor ieder die haar van heel
dichtbij kende, een kristene vrouw die leefde naar
het hart van de Heer, haar Herder en Leidsman.

Zo voltooide Alida haar levensverhaal met de
herinneringen aan een diepgelovige thuis en de
vreugde van het zich geven aan haar dienende taak
in het familieleven : zij was elke dag de getuige van
Gods liefde.

Haar leven was een genadevolle opgang in rots-
vast geloof en vertrouwen dat zij in Gods handen
geborgen was.

Gerijpt door het werk en de zorgen, het lijden en
het kruis is zij nu voor ons het beeld en de getuigenis
van Gods oneindige goedheid.

Ze was een moeder, een vrouw om van te houden.
In de kracht van haar overtuiging ligt het geheim van
haar sterke persoonlijkheid. Dat sprekende voor-
beeld willen wij verder uitbouwen om haar in ere te
houden in alles wat zij voor ons betekent.

Wie zo geleefd heeft, zal niet wankelen in eeu-
wigheid.

Willy en Monique De Keyser-Van Schoorisse,
kinderen en kleinkinderen,
Luc enWillyane De Lange-De Keyser en kinderen,
Gilbert en Marcella Martens(t)-De Keyser en kin-
deren,

De families DE BACKER-DE BOCK en
DE KEYSER-VANDEN ABEELE,

danken U van harte voor uw
diep medevoelen en gebed.
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