Dankbare herinnering aan

DE HEER

ANDRE DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE DE GROOTE

Geboren te Zottegem op 23 februari 1928 en er in
familiekring overleden op 20 januari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Germaine DE GROOTE,

Luc en Gaby DE BACKER-MICHIELS,
Paul en Karine DE MARTELAERE-DE BACKER,

Jurgen DE BACKER,
Anneleen DE MARTELAERE,

danken U voor uw blijken van medeleven.

Vader, veel heb je ons gegeven,

'n zorgeloze jeugd, blije dagen.

Je waart 'n lieve attente echtgenoot,

'n goeie pépé, je kleinkinderen, je oogappels.

Je had veel plannen en dromen
maar je ziekte veranderde alles,
moedig heb je alle pijn gedragen
gelukkig met kleine attenties

en dan, gelaten, moe-gestreden

ben je rustig hemelwaarts gegaan.
Je blijft leven in ons hart voor altijd.

Mijn lieve vrouw, beste kinderen,
dank voor alle toegewijde zorgen
wees immer, groot van hart,
een steun voor elkaar.

Nu, bij de Vader in de hemel
zorg ik ook voor u allen.
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