Als leven lijden wordt
is rusten goed.

.I.

Aandenken aan

mevrouw

Arna Jara Maria
SDe Backer

weduwe van de heer Albert De Ruyver
levensgezellin van Marc Van de Maele

Geboren te Zegelsem op 23 januari 1921
overleden te Oudenaarde in het
Aurora-Ziekenhuis op 31 januari 2006.

De namis zal opgedragen worden in de
Sint-Ursmaruskerk te Zegelsem
op vrijdag 3 maart 2006 om 19 uur.

Afscheid nemen

is met zachte vingers wat voorbij is
dichtdoen

en verpakken

in de goede gedachten der herinnering.

Afscheid nemen

is verwijlen

bij een brok leven

en stilstaan

op de picken

van pijn en vreugd ...

Afscheid nemen

is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten ...

Afscheid nemen ...
is het moeilijkste
in het leven ...
je leert het nooit!
W. Bruyninckx
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